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Inleiding 
 
Jaarthema 
Zoals ieder jaar willen we het komende seizoen (van 2008 – 2009) ook weer werken 
met een jaarthema. De bedoeling is, dit jaarthema regelmatig centraal te stellen in 
kerkdiensten en preken, op de kringen,  tijdens vergaderingen van kerkenraad en 
teams, etc.  Het thema voor seizoen 2008 – 2009 is “Feest van Verbinding”. 
 
Startpreek 
De startpreek voor dit seizoen was op 14 september 2008. 
Deze preek ging over Joh. 15, 1- 8 en had als thema “Feest van Verbinding”. In het 
vervolg van deze reader vindt u een korte samenvatting van de preek plus het e.e.a. 
aan materiaal om te gebruiken voor persoonlijke verdere verwerking, of voor 
verwerking op de kringen.  
Dit laatste wordt van harte aanbevolen. Het thema Verbinding vindt uiteindelijk 
namelijk voor alles zijn beslag in een gebeuren tussen mensen onderling. Dus al 
doende op de kring, wordt deels ook gestalte gegeven aan Verbinding met jezelf, 
met elkaar en met God. 
 
Als u de preek niet hebt gehoord, dan is die tot enkele maanden na dato nog te 
beluisteren op http://www.oosterparkkerk.nl/agenda/luister_dienst.php  
 
Gezegende bespreking / verwerking gewenst. 
 
Amsterdam/Duivendrecht, 11 september 2008.
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Preeksamenvatting Feest van Verbinding,  
n.a.v. Joh. 15, 1 - 8 
 
Verlangen en frustratie 
Wat kun je verlangen naar meer “geestelijk” leven, naar meer vrucht van je geloof in 
Jezus, naar meet van Hem. 
En als je de bijbel leest dan moet dat toch ook kunnen (inspiratie). Maar op de e.o.a. 
manier stagneert het vaak, kom je er niet aan toe. En inspiratie + stagnatie geeft 
frustratie... 
 
Waarom lukt het niet? 
Heeft met veel factoren te maken. Maar daaronder ligt één hoofdfactor: die van 
“de Verbinding”. De verbinding met Jezus. In Handelingen en in de brieven van het 
NT zie je vurig geestelijk leven met vrucht. Daar is die Verbinding zo levend en reëel. 
Het leven stroom ervan over.  
Hoe is dat bij jou en mij? 
 
Verbinding is noodzaak 
Want die verbinding is een “must”, zegt Jezus: ”Zonder Mij kun je niets doen” (d.w.z. 
dat echt nuttig is). En met het beeld van de Wijnstok illustreert Hij dat: haal een rank 
van de wijnstok af en hij verdort en gaat dood. 
 
Verbinding begint bij jezelf 
Die verbinding is dus nodig om echt te leven en te leren leven. Alleen is het dan wel 
nodig dat je door hoe jij zelf in elkaar zit. Dat krijg je door als je in verbinding bent met 
jezelf... En aan de Wijnstok kun je dat gerust gaan zoeken. Want het kan bedreigend 
zijn. Maar Jezus zegt dat Hij juist bij jou binnen wil komen om jouw diepste “zelf” (waar 
je maar al te vaak niet teveel mee op hebt...) op orde te brengen, mooi te maken, 
te genezen. Durf je het aan verbinding te maken met jezelf, met je diepste 
verlangens en ook met je grootste onhebbelijkheden en zwaktes en pijn?  
 
Verbinding begint bij Jezus  
Gelukkig staat of valt de verbinding niet met jou of mij “alleen” (kan ook helemaal 
niet in je ééntje). Maar wordt het pas echt met Jezus. In Verbinding met Hem is 
verbinding met ons zelf niet meer onoverkomelijk bedreigend. Want Hij wil Zijn liefde 
in je laten stromen (15, 9!). En die liefde drijft de vrees uit (1 Joh. 4, 18).  Dus eigenlijk 
begint de Verbinding bij Jezus. En vanuit die Verbinding worden de enige echte 



 
4 

goede levenssappen in je leven gebracht. Zo wil Hij ons verzadigen met Zijn liefde 
(Opwekking 372). En ons zo ook open maken voor elkaar en de wereld (vrucht). 
 
Is dat een feest? 
Want dat lijkt best eng. En lastige opgaaf.  
Is ook zo, maar als Gods liefde in Jezus in je leven komt, dan komt er ook ruimte voor 
die vrucht van “geestelijke” leven. En groei daarvan. En dat is feest: 

- je leert steeds meer luisteren naar Gods liefdeswoord voor jou en je gelooft 
het ook... 

- je gaat steeds meer staan naar datgene wat door Jezus je leven binnenvloeit 
- om je heen wordt steeds meer ervaren van Gods liefde door jou heen. 

 
Blijf in Verbinding 
Die situatie is niet even in één keer klaar (de stekker erin en klaar is Kees). 
Organisatorisch misschien wel (qua logische structuur), maar organisch niet: is een 
voortdurend blijven,. Bezig zijn met blijven, groeien, leren ontvangen en doorgeven, 
etc. Want het gaat niet om iets organisatorisch, maar om een organische 
liefdesrelatie. 
Is wel ook volhouden, vanwege onze weerbarstigheden. Maar geef niet op: blijf in 
Jezus! 
 
Vervuld verlangen 
Gaandeweg zul je ook zien dat er verlangens van je vervuld worden: God die je 
bevestigt als Zijn Kind, anderen die om je heen opbouwende verbinding met je 
krijgen, daadwerkelijk uitstrekken naar de wereld om je een 
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Preek in de week 
Lees (je) wijzer 
Maandag Exodus 34 Mozes, de man van Verbinding [10] 
Dinsdag Psalm 16 Een psalm van verlangen naar organische verbinding 
Woensdag Psalm 27 Een psalm van verlangen naar intieme verbinding met  
    God 
Donderdag Jes. 66, 10 – 13 Gods moederlijke verbinding met Zijn kinderen 
Vrijdag  Matt. 9, 35 – 38 Jezus’ betrokkenheid op onze gebrokenheid 
Zaterdag Luk. 5, 12 – 16 Jezus verbindt Zich zelfs met onze meest kwetsbare  
    plekken 
 
Bespreking en/of verwerking persoonlijk of in de kring  
Om over na te denken/praten: 
Voor bespreking/verwerking op de kring, neem hiervoor een hele kringavond. Als er 
leden zijn die de preek niet hebben gehoord, dan kan deze tot enkele maanden na 
dato nog worden geluisterd op de site van de Oosterparkkerk (op de page 
‘luisterdienst’). 
 
Begin de kringavond met een 10 minuten informeel samenzijn. Drnk een bak koffie of 
thee. Start daarna de avond met een kort gebed. 
Neem in de kring vervolgens (of persoonlijk) nog even zo’n 5 – 7 minuten de tijd om  

- de tekst uit Joh. 15, 1 – 11 te lezen. Probeer je goed te concentreren, ook op 
het besef dat het Jezus Zelf is die hier tot ons spreekt.  Stel je bv voor dat je 
erbij bent, als hij dit, al lopend door Jeruzalem, tegen Zijn discipelen vertelt. 

- de boodschap van de preek weer terug te halen (incl. het gevierde 
avondmaal). 
- wat was die boodschap volgens jou? 
- wat sprak je daarin het meeste aan? Wat niet? 

 
Maak hierover tot slot een kort rondje, zodat ieder die dat wil iets kan zeggen 
hierover. 
 
Bespreek/Overdenk daarna de volgende vragen / stellingen: 
Zie ook de toelichting bij de vergane, hier onder. 

1. Wat herken je van de gesuggereerde frustratie die je deel kan worden als 
dingen in je geloofsleven niet zo gaan als dat je wel zo willen? 
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2. In hoeverre “zie je”, begrijp je (rationeel dus) dat een verbinding met Jezus 
nodig is, om hierin verder te komen, dat je zonder Hem niets kunt doen (dat 
echt nuttig is op het punt van geloven en geestelijk leven)? 

3. In hoeverre voel je aan dat verbinding met Jezus noodzakelijk is? Probeer 
eens aan te geven, te ontdekken wat het verschil zou kunnen zijn tussen deze 
en de vorige vraag. 

4. Wat zou jij kunnen zeggen over de vraag: heb jij verbinding met jezelf? 
5. Als jij verbinding hebt met jezelf, hoe is dat dan? Als dat niet zo is, kun je daar 

dan ook iets over zeggen? 
6. Wat betekent nu voor jou persoonlijk de Verbinding die Jezus je in de 

gelijkenis van de Wijnstok voor ogen stelt? 
7. Wat is het eerste dat God in Jezus jou zo willen zeggen?  
8. Het beeld van de Wijnstok wil ook iets van de onderlinge verbinding 

uitdrukken (vgl. beeld van het lichaam in 1 Kor. 12). Hoe zou je voor elkaar iets 
kunnen betekenen in dat wat Jezus een ieder van ons wil geven? Probeer dat 
eens zo concreet mogelijk met elkaar onder woorden te brengen en (als dat 
kan) in daden om te zetten? 

9. Waarom is het nu vaak zo lastig om verbinding te maken? Probeer opnieuw 
om hierin iets uit je hart te laten zien.  Hoe zou dit toch een feest kunnen zijn? 

10. In Verbinding zijn met Jezus is een continue gebeuren. Hoe kun je er nu 
concreet voor zorgen dat dit ook echt “aan de gang” blijft? Want dat is best 
lastig in onze drukke levens. 

 
Toelichting op de vragen 
Bij 1.  
Het kan best zijn dat je dit helemaal niet herkent. Nou, prima. Laat anderen daarin delen en 
geef aan hoe jij omgaat met situaties in je geloof die niet aan je verwachtingen voldeden 
en/of voldoen. Zo stel je anderen in staat van jou te leren. 
 
Bij 2 en 3.  
Dingen met het verstand doorgronden is nog wat anders dan het ook helemaal met je hele 
hart doorvoelen. Wat Jezus bij ons wil doen is, zowel bij het één als het ander om tegemoet 
komen als Weg, Waarheid en Leven. Het is daar goed om dingen in je leven zowel te doorzien 
als te doorvoelen. Jezus strekt Zich uit naar onze totale mens. 
Denk hierbij ook aan de Heidelberger Catechismus, die geloven een stellig weten en een vast 
vertrouwen noemt (zie Zo. 7, v. en a. 21). 
 
Bij 4 en 5. 
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Misschien vind je dat “verbinding met jezelf” wat wazig of theologisch niet helemaal in de 
haak. Hierbij kun je je wel wat voorstellen. Maar bedenk dan aan de andere kant ook het 
volgende: 

- verbinding met jezelf wil zeggen: je hebt contact in jezelf tussen wat je denkt en wat je 
voelt en kunt dat op een redelijke manier duiden. 

- het “nagaan van jezelf” is ook bijbels. Zie bv. Ps. 139, 23 - 24; Spr. 1 – 3, 2 Kor. 13, 5. Het 
onderzoeken van onszelf en ons hart is echter wel iets dat je niet zo even uit de losse 
pols moet doen, maar altijd samen met God.  

- Dieper doordringen in je hart en onder ogen zien wat daar speelt, kan heel 
bedreigend en spannend zijn. Bv. als daar veel verdriet, pijn of boosheid zit. En ook als 
er allerlei gedachten en fantasieën zijn die je liever aan niemand prijsgeeft. Toch 
nodigt Jezus ons uit om de deur van ons hart open te zetten voor Hem (Openb. 3, 20). 
Eén van de manieren om dat te doen is je hart delen met anderen. Zie bv. Joh. 15, 9 – 
17; Rom. 12, 9 – 16; Gal. 6, 1 – 3; Jac. 5, 16. In deze teksten wordt het delen van elkaar 
harten om zo te zeggen als uitgangspunt genomen voor echte christelijke verbinding, 
gemeenschap.  

 
Bij 6. 
Wat Jezus door de Verbinding met Hem in je wil laten stromen is Zijn liefde. Die liefde wil jou 
zegenen en zeggen: je bent bewust gewild Kind van de Vader. Die liefde wil je dit ook echt 
laten beleven. Probeer hier met elkaar (in de kring) of voor jezelf eens wat dieper over na te 
denken: wat wil Jezus hiermee nu doen in je leven? 
 
Bij 7. 
De vraag iets anders gesteld: wat zou jij het allerliefste van God willen horen als Hij nu iets 
tegen je zou gaan zeggen? 
 
Bij 8. 
Iets heel concreets zo kunnen zijn: iemand die erg verdrietig is een schouder geven om even 
op de mogen uithuilen. Of een ander die heel boos is ergens over, even de ruimte geven om 
die boosheid te uiten (zonder daar op te reageren met relativeringen, instemmingen of 
tegenovers). 
 
Bij 9. 
Als iemand iets uit z’n hart laat zien, is de verleiding voor de anderen groot om daarop (vaak 
inhoudelijk of vanuit eigen begrip (dat er naast kan zitten)) te reageren. Probeer nu eens 
alleen maar vrije ruimte te schepen waarin iemand z’n hart open kan leggen. 
 
Bij 10. 
Thema van de middagdienst op 14 september was: ‘Prioritijd’ met God. Je kunt deze dienst 
afluisteren op de site van de Oosterparkkerk.  
Worden hier bruikbare suggesties aan de hand gedaan? War gaat het ten diepste om? 
 


