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Voorwoord 
We zijn nu, februari 2009, zo ongeveer halverwege het seizoen 2008 – 2009. Dit 
betekent ook dat we de helft van de zgn. Jaarthemapreken erop hebben zitten. Om 
het spoor niet bijster te raken, hier een overzicht en tussenbalans van de behandeling 
van het thema.  
 
In deze reader vindt u een korte impressie van de totale kern van het jaarthema en 
ook een kort overzicht van de inhoud van de preken tot nu toe. Tevens wordt er 
getracht een verband aan te leggen tussen de verschillende preken. De preken zelf, 
alsmede het verwerkingsmateriaal dat daarbij is gemaakt, vindt u op 
www.oosterparkkerk.nl/algemeen/jaarthema0809.php De preken zijn ook nog te 
beluisteren op www.oosterparkkerk.nl/agenda/luister_dienst.php 
 
Als laatste in deze reader is er een korte vooruitblik naar wat nog komt en wat 
voorbereidende vragen voor de dienst van 8 februari 2009. Tevens zijn daarbij nog 
wat leesteksten opgenomen. 
 
Ik wens een ieder die gebruik maakt van dit materiaal toe, dat de boodschap van 
het jaarthema tot diep in het hart mag landen, tot heil van het leven en tot eer van 
God, onze Heer. 
 
Roelof Telgenhof, 
Amsterdam/Duivendrecht, februari 2009.  
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Kort overzicht van de jaarthemapreken tot aan januari 2009 

 

 

God wil Verbinding   
met jou 

de gemeente  

en de wereld  

om die te redden  

 
 

Kern van de boodschap van de jaarthemapreken 
Als de bijbel één ding duidelijk wil maken, dan is dat wel dat God ons als mensen wil 
redden van onze ondergang. Om dit over te brengen zoekt God voortdurend (de 
hele geschiedenis door) contact met ons.  Iedere keer opnieuw zoekt Hij naar 
manieren om een verbinding met ons tot stand te brengen die overbrengt wat Hij ten 
diepste wil geven en uitwerken in ons: de verlossing en vernieuwing van ons leven. 
Een verbinding bestaat echter bij de gratie van twee verbindingspunten. Aan Gods 
kant is dat geen probleem. Hij initieert immers telkens opnieuw contacten op allerlei 
manieren? Door in te grijpen in de geschiedenis, door Zijn Woord, door Zijn liefde, 
door fysiek bij ons te zijn, door in ons te wonen en “gemeenschap” te zoeken, etc. 
Maar hoe zit dat aan onze kant?  
De boodschap van de jaarthema preken is, dat God voortdurend de verbinding met 
ons aangaat en dat wij in die verbinding mogen en kunnen staan, zodat ons leven 
steeds meer vrucht zal dragen van Hem die de verbinding maakt: Jezus. Hij is de 
Verbinding in eigen Persoon. Als je in Hem blijft zul je veel vrucht dragen, tot eer van 
God en tot heil van je eigen leven (Joh. 15, 1 – 8). 
Dit echte leven zul je ook door willen geven door middel van verbinding met 
anderen (vgl. bv. 1 Pet. 2, 9 en 10). En als gemeente zul je de verbinding zoeken met 
de wereld om je heen, om ook daar deze reddende genade van God uit te stralen 
en te verkondigen in Woord en daad. 
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Verbanden in de preken over verbinding 
Feest van verbinding, dat is het jaarthema voor dit seizoen 2008 – 2009. 
Inmiddels hebben we een heel aantal kerkdiensten gewijd aan het thema. Voordat 
we verder gaan is het misschien goed eens te kijken wat er tot nu toe aan de orde is 
geweest en wat voor verbanden er zijn aan te brengen tussen de verschillende 
preken en kerkdiensten. 
 
Lijn van verdieping 
Allereerst wil ik aangeven dat de eerste vier preken gaandeweg een spade dieper 
wilden steken: eerst wat analyserend rondom begrippen, daarna meer 
beschouwend naar de liefde van de Vader om daarna via de levende Heer Jezus, 
die wil wonen in jouw hart en leven, uiteindelijk terecht te komen bij jouw eigen 
verbondenheid met jezelf: weet jij wat er in jouw eigen hart en leven speelt en wat 
Jezus daarin wil en kan betekenen? 
 
Verbanden 
De bedoeling van de preken is, dat het punt van verbinding met God en anderen en 
de gevolgen daarvan, belicht worden vanuit diverse perspectieven. 
Allereerst is het van belang te zien dat de Drie enige God Vader, Zoon en Geest 
voortdurend totaal in beeld is. 
Daarnaast probeer ik vanuit het perspectief van ieders menselijke bestaan inzichten 
te geven en te verbinden met wat de bijbel daarover zegt. Hierbij gebruik ik naast 
inzichten uit de bijbel en de theologie ook “materiaal”/inzichten uit de 
menswetenschappen of (anders gezegd) uit de scheppingsorde (psychologie, 
sociologie, filosofie).  
Voornaamste uitgangspunt is, dat Verbinding met God door Jezus met behulp van 
mensen in de kracht van de heilige Geest het nieuwe leven wil brengen in het leven 
van ons allen. 
Verbinding is hierbij een heel mooi, maar ook best complex begrip. 
 
Verbinding als centraal begrip 
Het eerste waar we mee begonnen (tijdens het startweekend) was om zo te zeggen 
de plaatsing van het begrip verbinding. “Verbinding” blijkt een centraal begrip te zijn 
in de hedendaagse samenleving, maar ook in de psychologie, filosofie en (last but 
not least) in de bijbel (of theologie). 

- in de samenleving zijn we naarstig op zoek naar elementen die verbinding 
kunnen geven in een cultureel en religieus zeer pluriforme samenleving 
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- in de psychologie blijkt een groot deel van het welbevinden van de mens te 
maken te hebben met de mate van verbinding die er al of niet vruchtbaar 
gevonden en gemaakt kan worden tussen mensen onderling 

- Iemand als Martin Buber (en Levinas heeft dit verder uitgewerkt) heeft laten 
zien dat existentiële verbinding noodzaak is, wil er tussen twee mensen en 
tussen mens en God iets gebeuren dat leven geeft. 

- In de bijbel (en in de gereformeerde theologie) is het vanaf het begin 
duidelijk dat God telkens opnieuw verbinding zoekt met mensen, soms heel 
formeel in een verbondsovereenkomst. Maar net zo goed ook in tedere liefde 
(bv. door profetenwoorden en in de menswording van Jezus). 

 
Feest van verbinding 
De plaats van “verbinding” in het leven van mensen en in het geloof van een 
christen is dan ook heel centraal én cruciaal. Verbinding geeft leven. 
Jezus illustreert dit bv. aan de hand van de gelijkenis van de wijnslok en de ranken 
(Joh. 15, 1 – 8). In Verbinding met Hem komt ons leven pas tot echte groei en 
ontplooiing. Dat is een feest! En tegelijk is er ook die andere kant: zonder (verbinding 
met) Hem kan ik niets doen... En verlies ik leven. 
Daarom is verbinding met Hem een feest: feest van verbinding. 
 
Samenleving in verbinding 
In de Vriendendienst van 7 september stond de vraag centraal of een samenleving 
in verbinding wel mogelijk is. Want de verschillen zijn zo groot. En veel mensen willen 
hun eigenheid bepaald niet opgeven voor een verbinding met een ander. Een 
verbinding is zo maar een bedreiging.  
Dit dilemma kan alleen in en door Jezus worden opgelost. Alleen Hij stelt ons in staat 
toch de verbinding met andere mensen echt aan te gaan, zonder eigen belang en 
toch in veilige vrede. Dit laatste ontvang je als je verbinding hebt met Hem. Dan kun 
je ook verbinding maken met anderen om je heen. Omdat we in Hem alles 
ontvangen wat ons echt mens maakt. In de ontmoeting met de ander hebben we 
niets meer te verliezen, maar juist alles te winnen. Dat kan in de verbinding met die 
ander in een echte liefdevolle betrokkenheid. 
 
De liefde van de Vader 
Wat is het dan dat Christus ons geeft?  
Het is de liefde van de Vader. Alleen dringt die vaak niet zo diep in ons door dat we 
daar helemaal ondersteboven van zijn (positief natuurlijk) en door veranderen (naar 
het beeld van Jezus). Want deze liefde is zo groot! Al in het oude testament blijkt dit 
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op veel plaatsen. Zo ook in Zef. 3, 17. Daar blijkt zelfs dat God een lied zingt voor je, 
vanuit zijn liefde en ontferming. Daar blijkt hoe Hij zich in jou verheugd. 
In hoeverre ben je verbonden met die waarheid? En kun je de liefde van de Vader 
ontvangen? Zodat die echt iets kan uitwerken in je leven? 
Echte verbinding is hierin noodzakelijk: Gods Vaderliefde door laten dringen tot het 
diepste van je hart. 
 
Jezus klopt aan je deur 
Toch is dat soms best moeilijk: die Vaderliefde door laten dringen. 
Om die liefde echt binnen te laten komen, is Jezus gekomen. En nu staat Hij aan de 
deur van je hart om daar binnen te komen. 
Goede overdracht van liefde kan alleen daar waar en echte functionele verbinding 
tot stand is gebracht. Jezus heeft hiervoor alle moeite gedaan om dat voor elkaar te 
krijgen. De hardware is geïnstalleerd om het zo te zeggen. Maar nu de signalen er 
doorheen. Nu de werkelijke ontmoeting en aanraking van Gods Zoon van Liefde. Als 
Hij de woning van je hart mag binnenkomen en maaltijd met je houden (= samen 
met je je leven delen). Durf je dat? En wat zou je nu kunnen doen om deze 
ontmoeting echt te laten gebeuren? Of houd je de deur liever dicht of hooguit op 
een kier...? 
 
Verbinding met God is verbinding met jezelf 
Dit lijkt wel heel mensgericht. Nu is God zelf ook mensgericht (anders was Jezus nooit 
naar de aarde gekomen). En het is belangrijk om de waarheid van deze titel wel te 
zien. 
Want waarom is het zo moeilijk om Jezus echt binnen te laten in je hart? Bijvoorbeeld 
dmv de persoon van een mede - kringlid? En waarom reageer je zo afwijzend op 
nabijheid van een ander? Of ben je zo gemakkelijk prikkelbaar? 
Dit heeft te maken met wat er diep in ons hart is.  
Maar op het moment dat jij daar zelf geen verbinding mee hebt, dan wil de 
verbinding met God ook niet. Tenminste, als je die relatie met God in Jezus meer wilt 
laten zijn dan een formele formule...  
Je kunt het nog sterker zeggen: geen verbinding is verlies van leven. Het gaat dus 
ergens om. 
Maar juist daarom is Jezus ook gekomen. Om ons hierin tegemoet te komen. Hij weet 
wat er kan spelen in het leven. Hij weet hoe spannend en eng het kan zijn om in je 
eigen hart te gaan kijken. Doe het daarom ook niet zelf alleen, maar doe het met 
Hem. Dan zul je ontdekken hoe liefdevol, zachtmoedig en ontfermend Jezus is. Hij 
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kent je door en door. Vraag Hem daarom om samen met jou die verbinding met je 
hart aan te gaan (vgl. Ps. 139, slotverzen).  
 

Tussenbalans 
Hoofdlijn 
Wat is nu de lijn van de afgelopen vier vijf diensten en preken? 
Dat is deze: God is op allerlei manieren op zoek om ons te laten weten dat Hij ons 
leven wil redden van de totale ondergang en dood. Daarvoor stelt Hij alles in het 
werk. Dit levengevende nieuws komt echter alleen goed binnen als we in een 
existentiële verbinding met Hem leven, zodat Zijn redding voor ons niet alleen 
rationeel nieuws is, maar ook beleefbare werkelijkheid die aan ons leven gebeurt. 
Eén van de dingen die er gebeurt is Jezus. Hij is het levende Woord van God, dat 
spreekt van Vaders liefde en van de mogelijke uitwerking daarvan in het leven van 
mensen. Dit Woord wil en kan altijd nieuw leven voortbrengen in het hart waar de 
deur van open staat! 
 
Belemmeringen 
Nu is het zo, dat willen jij en ik die verbinding met God en Jezus, willen we komen tot 
dat gebeuren met de Drie – enige God, dat we steeds meer moeten leren die 
verbinding echt concreet te maken. Dat kan met de bijbel en gebed, maar God wil 
daar juist ook andere mensen voor gebruiken.  
Het spannende hiervan is dat echte verbinding ontstaat als die verbinding kan 
doordringen in de diepte van ons hart. En dat is ons vaak te veel, dat doen we niet 
zomaar, laten we niet zomaar toe. We laten het onszelf vaak niet eens toe echt in 
dat hart te kijken.... Want wat zul je daar aantreffen? 
Maar zo ontstaat er geen existentiële (wezens~) verbinding die vrucht geeft. Zo kan 
de hand niet gelegd worden op pijn en wonden in het hart, op verkeerde patronen 
en paradigma’s van denken. Of op versteende emoties, frustraties en angsten. Zodat 
ze kunnen wegsmelten.  
De vraag is dan: wil je daar wat aan doen?  
Het hoeft niet. Je kunt alles zo laten als dat het is. Wel moet je dan aanvaarden dat 
je een stuk (geestelijk) leven inlevert.  
Doe je het wel, doe het dan samen met Jezus of met mensen om je heen die Jezus je 
geeft (in Zijn lichaam, nl. de gemeente). 
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Vervolg 
Dit laatste brengt bij het verdere vervolg van de uitwerking van het jaarthema. De 
komende preken gaan o.a. over de christelijke gemeente van binnen en naar buiten 
toe en over hoe je nu als mens in verbinding met Jezus kunt leven, door de week 
heen, bv op je werk of op school. Deze dingen hebben alles te maken met het 
voorgaande: als God in en door Jezus de verbinding kan en mag maken met de 
diepten van jouw hart, dan zul je merken dat mensen om je heen dat (ten goede) 
gaan merken: Jezus krijgt echt gestalte in je. En dat zie en voel je. 
 

Voorbereidingen voor de dienst van 8 februari a.s. 
Leestekst 
Komende zondag, 8 februari, gaat de preek over twee belangrijke bijbelgedeelten:  
1 Kor. 12 en Jak. 5, 7 – 20 (m.n. vers 16 staat centraal).  
Lees deze gedeelten eens door en bedenk eens wat er al lezend bij je boven komt.  
 

Enkele vragen ter voorbereiding van a.s. zondag 
1. Probeer eens na te gaan wat je inmiddels geleerd hebt mbt het jaarthema “Feest 

van Verbinding”. En wat voel je erbij? Kun je aangeven waarom? 
2. Wat betekent voor jou het begrip “verbinding”? 
3. Kun je iets zeggen over jouw verbinding met 

- de Vader 
- Jezus 
- jezelf 
- mensen om je heen in de kerk 

4. Hoe vind je de onderlinge verbinding tussen de mensen in de Oosterparkkerk.  
Kun je redenen geven waarom dit goed functioneert? Of redenen waarom niet 
zo goed?  
Wat zouden we er aan kunnen doen om het (nog) beter te maken (als dat al 
moet trouwens)?  

5. De preek van 8 feb. zal gaan over “helende gemeente”. Kun je je hierbij iets 
voorstellen? Wat wel, wat niet?  

 

Nog enkele bijbelteksten die je kunt lezen ter voorbereiding 
Woensdag Jer. 31, 1 - 9 Dan zal God hen genezen [6] 
Donderdag Matt. 4, 23 – 25 Waar Jezus is, daar manifesteert zich het Koninkrijk van God 
Vrijdag Rom. 12, 9 - 21 Wees er voor elkaar met de liefde die jij van God ontvangen  
  hebt  
Zaterdag Kol. 3, 5 - 17 Het nieuwe leven doe je samen en geeft uiteindelijk Gods  
  vrede in Christus. 


