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Jaarthema

Zoals ieder jaar willen we het komende seizoen (van 2008 — 2009) ook weer werken
met een jaarthema. De bedoeling is, dit jaarthema regelmatig centraal te stellen in
kerkdiensten en preken, op de kringen, tijdens vergaderingen van kerkenraad en
teams, etc. Het thema voor seizoen 2008 — 2009 is “Feest van Verbinding”.

Startweekend

leder jaar wordt het nieuwe kerkelike seizoen in de Oosterparkkerk begonnen met het
zogenaamde startweekend. Tijdens dit weekend wordt er, naast allerlei andere
dingen, ook een begin gemaakt met het jaarthema.

Dit begin maken zal deze keer vooral plaatshebben op de vrijdagavond en op
zondagmorgen.

Op de vrijdagavond zal het thema “Verbinding” op een geheel eigen wijze worden
ingeleid door dhr. Dick Morstert uit Hattem. Dick is zelfstandig therapeut. Hij werkt in
ziin groeps~ en individuele therapien o.a. met elementen en technieken uit
Psychodrama, Gestalttherapie, Bio-energetica, Contextuele therapie,
Transpersoonlike therapie en Pastoraal werk. In zijn therapie zijn drie dingen in ieder
geval erg belangrijk: een evenwichtige verbinding met jezelf, met de wereld om je
heen en met God. Deze drie “richtingen” zijn in zijn gesprekken met mensen
voortdurend in beeld. Hij gelooft in zijn werk... en hij werkt vanuit zijn geloof. Zie voor
meer info over hem en zijn praktijk: http://www.spectrum13.nl.

Op zondagmorgen zal het thema vanuit de bijoel worden belicht door onze
predikant, ds. Roelof Telgenhof. De preek zal 0.a. gaan over onze verbinding met
Jezus en wat dat voor bedoelingen heeft. Vanuit Joh. 15, 1- 8 (de Verbindingstekst bij
vitstek) wordt er een bijoels-theologisch vervolg gegeven op de vrijdagavond.

Van beide onderdelen van dit starftweekend volgt er nog materiaal voor verdere
verwerking in de kringen of voor jezelf. Houd de OPK site hiervoor even in de gaten.




Actueel

Overal kom je op dit moment het thema "Verbinding” tegen: van de nieuwe
beginselverklaringen van de VVD tot en met de buurtwerkers in Amsterdam — West, in
zorginstellingen als de GGD tot en met de lezing van de nieuwe secretaris / scriba van
de Protestantse kerk Nederland, Dr. Arjan Plaisier. En iedereen heeft daarbij weer zijn
eigen beelden en interpretaties.

Verbinding, wat is dat ook eigenlijkg Je kunt er heel wat over associéren:
- twee stoffen die in verbinding treden met elkaar
- een computer die met een kabel in verbinding staat met een modem
- een moeder die via de telefoon in verbinding staat met haar dochter
- een meertje dat in verbinding staat met open water
- efcetera

Verbinding lijkt iefs te zijn waarbij twee verschillende “dingen” (stoffen, mensen,
apparaten) iets samen hebben, waardoor ze op een bepaalde manier deel hebben
aan elkaar. Maar hoe is dat dan? En waarom is dat zo2 En hoe werkt dat dan? En wat
heeft het voor gevolgen? Hierover willen we dit komende seizoen met elkaar
nadenken.

Het thema “Verbinding” is van groot belang in de zgn. menswetenschappen, de
psychologie en sociologie. Ook speelt het een grote rol in bv. de filosofie (0.a. in de
existentiéle filosofie van bv. Marfin Buber). Verbinding is dan vooral natuurlijk fussen
mensen bedoeld. En het is dan de totf stand gekomen en effectieve verbondenheid
fussen mensen. Verbinding blikt niet maar een bepaalde “status quo” fe zijn, een
statische fysische situatie die niet verandert, maar het is een gebeuren van interactie,
reactie, beweging, dynamiek en verandering. Volgens sommige filosofen is juist dit
gebeuren de geboorteplaats van echt leven. Jij wordtf en leert jezelf kennen door de
verbinding met een ander. In onze bezinningstocht door het seizoen heen zullen




verschillende nofies uit de (mens) wetenschap regelmatig in beeld komen. Gewoon,
omdat deze wetenschappen veel te vertellen hebben over de structuur van de door
God geschapen werkelikheid (scheppingsstructuur).

Wel is het de bedoeling om dit vooral ook in het licht van Gods bijzondere
openbaring te doen: de bijbel.

De bijbel

In de bijoel komt het thema “Verbinding” namelijk ook veelvuldig voor. Enkele
bekende bijbelse noties in dit opzicht zijn bijvoorbeeld de zaak van *het Verbond” en
de “figuur” van de naaste (bv in Luc. 10).

Om een lang verhaal (nu eerst) kort weer te geven: volgens de bijbel wil God met ons
in verbinding staan/treden, om ons tot echt leven te brengen. Hij kan dit niet laten,
vanwege Zijn eindeloze liefde voor ons (vgl. bv. Jer. 29, 11, maar ook teksten als Ps. 37,
4, Jes. 43, Jes. 62 of Joh. 3, 14 - 17). Alles stelt Hij dan ook in het werk om die
Verbinding met ons te bewerkstelligen. Met als absolute climax het kruis op Golgotha.
Er is geen moment te bedenken waar God meer in Verbinding met ons treedt dan
daar, als Zijn Zoon Zich totaal en zonder voorbehoud verbindt aan ons sterfelijk en
gebroken bestaan. Om hierin voor ons juist een uitweg te creéren.

“Verbinding” is in dit verband iets als Gods veranderende betrokkenheid op en
ingang in mijn brekerige mensenleven. Door in mijn leven binnen te komen, Zich
ermee in te laten, in fe mengen, wil Hij Zijn leven er in "tot aanzijn” brengen. Dus Gods
inmengingen in mijn levenszaak is voor alles een reéel en wezenlijk gebeuren, waarin
ondubbelzinnige ontmoeting, interactie en reactie, dynamiek en verandering mijn

leven tot aanzijn roepen.

Als je hier goed over nadenkt, dan is deze Verbinding (met een hoofdletter) een feest:
ons leven is fen dode opgeschreven (zie bv. ook Rom. 3, 9 - 26). Dat blijkt ook maar al
te vaak in het leven van alle dag. Maar God zet ons op het spoor van echt leven. Dit
is een leven waarin ons hart gevuld wordt met diep innerlik geluk, zegt de bijbel.
Omdat het gevuld wordt met het Leven van God, dat Christus voor ons gekocht en
betaald heeft. En dat Hij door Zijn Geest in ons bestaan is beginnen uit te werken.

Grenzen
Natuurlijk: volmaakt geluk dat God heeft bedoeld, zal ons in dit leven niet volledig ten
deel vallen. Door de zonde en gebrokenheid van dit moment zijn we begrensd in het

ooster

o e




nu al ten volle genieten van dat goddelijke leven in ons. Daar moeten we ons goed
van bewust zijn. Laten we ons geen gedachten koesteren “hoger dan ons voegen”
(Rom. 12, 3 NBG '51).

Maar de andere kant is er ook. En die wordt ons in de bijbel ook duidelijk voor ogen
gesteld: door de Geest mogen we ons uitstrekken naar voorproeven van dat Leven
(zie bv Ef. 1, 14 of 2 Kor. 5, 1 - 5).

Belangrijk onderdeel is hierbij het met elkaar omgaan. Of anders gezegd: hetin
verbinding met elkaar leven. Zo mogen en kunnen we elkaar namelik iets van Gods
geluk voor ons geven. God gebruikt ons voor elkaar om iets van Hemzelf door te
geven aan elkaar. In het gebeuren van de verbinding met elkaar straalt ook iets door
van Gods Aanwezigheid bij ons en zo ontmoeten we dus ook Hem.

Alleen hoe werkt dat dan?e Wat gebeurt er dan in mij als ik me door foedoen van een
ander beter voel, meer kind van God met gevoel dat je daarbij verwacht2 Of wat
gaat er mis als ik dat in de gemeente dan juist niet zo makkelijk vind, de ander te
ontmoeten of echt Verbinding te maken met een ander (zodat eriets gebeurt van
wat God bedoelt)?
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Van 12 - 14 september wordt in de Oosterparkkerk het startweekend gehouden. Eén
van de dingen die daar gebeurt is de infroductie van het jaarthema. Om niet geheel
onvoorbereid aan deze infroductie te beginnen, worden hier wat gesprekspunten en
oefeningen gegeven, die je vast in de sfeer van het onderwerp brengen.

Neem voor de bespreking in de kringen ongeveer een uur.
Er zitten een paar oefeningetjes bij die je in tweetallen doet. Deel achteraf je
ervaringen in de grote groep (voor zover je daf wilt).

Vragen/Gesprekpunten

1. Watvind je van het jaarthema? Spreekt het je aan, of niet? Leg eens uit?

2. Wat houdt “Verbinding” in voor jou?

3. In de bovenstaande korte inleiding wordt het e.e.a. gezegd over wat
Verbinding is. Voel je hier wat van aan? Ben je het er mee eens? Kun je dit ook
vitleggen?

4. Wat verwacht je van het Startweekend (op het punt van de introductie van
het jaarthema)2 Waarom heb je die verwachting (wel of niet)2

5. Probeer met elkaar in de kring een (werk~) definitie te vinden voor
“Verbinding”.

Doe de oefeningen in tweetallen. Deel achteraf je ervaringen.
Als er kerkenraadsleden in de kring aanwezig zijn, kunnen zij meer vertellen over de
oefening (indien nodig).

1. “Vrije val” - ong. 5 minuten
De één gaat met de rug naar de ander staan op ongeveer 1 meter afstand.
Degene die met de rug naar de ander staat, laat zich recht achterovervallen.
De ander vangt hem/haar op. Eventueel kun je de afstand groter of kleiner
maken, naar gelang de ervaring en/of behoefte. Wissel na en paar keer. Deel
achteraf je ervaring met elkaar.




2. “Durfik dat?” - ong. 15 minuten / 6 min. per persoon + 3 min. voorbereiding
Neem 3 minuten waarin elk van de fwee iets bedenkt daft je niet zo snel aan
de ander zult vertellen (bv. iets lelijks aan je lijf, e.0.a. onhebbelijkheid (bv
ongeduld), een zwakte (“ik eet elke avond chips”). Vertel dit aan de ander.
Ga achteraf na wat je hierbij voelde. Was het spannend? Waarom? Wat voor
dingen speelden een rol dat je het wel of niet vertelde, of dat je uiteindelik
toch maar iets minder spannends vertelde?

Doe dit voor allebei.
Ga ook na wat de reactie van de ander op jouw “belijdenis” met jou doet.
Hoe zou je bij deze oefening het begrip “Verbinding” willen duiden?

Met name Dick Mostert zal op vrijdagavond op deze oefeningen ingaan en meer
laten zien wat “Verbinding” is.
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In de bijbelis er op diverse manieren sprake van (de zaak) Verbinding. In onderstaand
leesrooster een aantal teksten, ter voorbereiding van het starfweekend en als
infroductie op het jaarthema. Als leesvraag zou je mee kunnen nemen: wat is de
Verbinding in de gelezen tekste

Vrijdag 5 sept. Gen.2,18-25 Adam en Eva: Verbinding uit één stuk

Laterdag 6 sept. Ex.24,1-11 Het summum van Verbinding: Zij
aanschouwden God [11b]

Zondag 7 sept. 1Sam.20,1-17 Verbinding in de strijd fegen het kwaad

Maandag 8 sept. Psalm 107 Gods Verbinding met de nood van de
mens

Dinsdag 9 sept. Hooglied 1 Lied van Verbinding

Woensdag 10 sept.  Matt. 11, 25 - 28 Verbinding met Jezus, juist in je moeiten

Donderdag 11 sept. Luc. 10, 29 - 37 Verbinding met je naaste

Vrijdag 12 sept. Joh.15,1-8 Verbinding des Levens

Zaterdag 13 sept. Ef. 2 Jezus is dé Verbinding

RFT, Amsterdam / Duivendrecht, 2 september 2008




