


DE BOODSCHAP

Samenleven in verbinding, kan daft eigenlijk wel.

Oppervlakkig gezien lijkt dit misschien wel zo, maar het filmpje op www.infoconnection.nl laat zien dat
het dieper gaat

Eris nl. zoveel verscheidenheid. Vooral ook op diep niveau. Dat geeft in samenleven problemen, dat kan
haast niet anders.

Of toch wel. Want er wordt veel gepraat over “verbinding”: in de politiek, de zorgsector, in de kerk... De
vraag is dan wel: wat wordt er met verbinding bedoeld?

Verbinding is een “gebeuren”. Dit “gebeuren” is frouwens niet per definitie positief (vgl. een explosie, is
ook een gebeuren van meerdere stoffen bij elkaar, maar of die heftigheid gewenst is, valf fe bezien).
Natuurlijk wordt verbinding in de gesprekken nu bedoeld als iets positiefs, iefs opbouwends. Maar het

filmpje laat zien dat dit niet altijd zo gaat...

Hoe krijg je dit dan in de vrede voor elkaar....? Inderdaad, vrede, daft is waft je wilt.

Dit bereik je niet als je puur achter je eigen verlangens en idealen aangaat, koste wat het kost. In dat
geval loop je het risico dat je je omgeving gebruikt als object, om jouw werkelijkheid te helpen
verwezenlijken. Dat gaat vaak ten koste van je omgeving. Vgl. nogmaals het fimpje. Bovendien krijg je
dan kille plichtmatige verhoudingen waarvan je je kunt afvragen of er wel echt verbinding is...

In de bijbel is “verbinding” een belangrijk thema:
- God wil dat mensen het geluk van hun leven vinden. Dat gebeurt juist in verbinding met Hem
(zie bv. Psalm 37, 4 of Jer. 29, 11)
- Vreemdelingen hebben een waardige plek (zie bv. Lev. 19, 33V) en doen mee in dat gebeuren
van verbinding (zie Matt. 25, 31 - 46l)
- Mensen zijn bedoeld om in verbonden samenleving het leven te vinden (zie bv. Joh. 15, 12; Gal.
6,2;Kol.3,12-15)

Wat echte verbinding is blijkt o.a. in Ef. 2 enin Luc. 10, 29 - 37.
Mensen die samenleven in verbinding dringen op een bewogen manier door in het leven van de ander,
om daar het goede voor die ander fe zoeken.

Dit is precies wat Jezus heeft gedaan in ons leven (Ef. 2). En dat kan in jouw en mijn leven verandering
brengen, zodat ik dat ook zo ga doen. Alleen dat!

Want Jezus brengt Verbinding met Hemzelf tot stand die vervolgens verbinding geeft fussen mensen
onderling. We hebben iets nodig dat ons uithelpt boven onze dilemma'’s. Jezus doet dit door onze
diepste problemen (onze interne onvrede) in beeld te brengen en ons daarvan te verlossen. Alleen Hij
geeft ons vrede, diepe innerlijke rust (Matt. 11, 28), geborgenheid (Ps. 103, 13). Zodat we dat niet meer
gaan zoeken ten koste van anderen. Dan zijn we klaar om als Hem betrokken te zijn op elkaar. Enin
Verbinding samen te leven.



PREEK IN DE WEEK

Om over na te denken / praten

1. Hoe ervaar jij de samenleving waarin jij leeft, op dit moment?2

2. Watis voor jou samenleven in verbinding?

3. Inhoeverre ervaar jij verbinding met de samenleving?

4. Watvind je ervan dat God echt samenleven in vruchtbare verbinding op het oog heeft?
5. Kun je iets met Jezus in het verband van “verbinding”?

Lees (je) wijzer

Ma Lev.19,15-18 God wil een goede samenleving

Di Lev.19,33-34  Vreemdelingen zijn veilig!

Wo Matt. 25,31 -46 Verbinding in Actie

Do. Luc. 10, 29 - 37 Bewogen doordringen in het leven van de ander
vr. Rom. 12, 9 - 21 Stel alles in het werk om in vrede te leven

Za Ef. 2 Jezus is dé Verbinding

DE OOSTERPARKKERK

De Oosterparkkerk is een jonge dynamische en actieve christelike gemeente, die het als haar missie zieft,
mensen in verbinding te brengen met Jezus Christus. Want Hij is Degene die mensenlevens redt, door Zich
liefdevol ernaar uit te strekken.

Om dit te bereiken organiseren we in de Oosterparkkerk diverse activiteiten:

Kerkdiensten

Elke zondag zijn er kerkdiensten om 10 uur en 17 uur. Deze diensten staan

- 'sochtends in het feken van evangelieverkondiging, vieringen en gemeenschap met God en met
elkaar

- 's middags in het teken van verdiepend onderwijs, discipelschapstraining en toerusting

In deze kerkdiensten is iedereen van harte welkom. Voor meer info over de kerkdiensten, zie

www.oosterparkkerk.nl of de aankondigingen voor het raam van de kosterswoning.

Kringen

In de gemeente komen vele kringen samen. Deze kringen bestaan uit leden en ook niet - leden van de
gemeente. In deze kringen wordt in gezamenlijkheid en zo groot mogelijke onderlinge verbinding een
weg gezochtin het leven met God en met elkaar. Belangrijk onderdeel van de kringen is het om zien
naar elkaar (onderling pastoraat).

Als je hierover meer wilt weten, mail dan naar kringen@oosterparkkerk.nl voor meer informatie.

Pastoraat

Naast de kerkdiensten en de kringen wordt er in de Oosterparkkerk door het team Pastoraat het
nodige gedaan aan pastorale begeleiding van mensen die dat nodig hebben. Er worden
gesprekken gevoerd, er wordt gebeden. Dif alles om mensen in verbinding te brengen met Jezus



Christus, die als de grote Herder iedereen wil leiden naar grazige wijden, waar iemands leven tot
echte bloei mag komen. Wil je een gesprek?2 Of wil je dat mensen met je gaan bidden? Dan kun je
contact opnemen met Roelof Telgenhof, Tel. 020 3681874, email rft@filternet.nl, of met Petra Zijistra,
tel. 075 6848181, email petra.zijlstra@kpnplanet.nl .

ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE WEEK

MAANDAG VERGADERING TEAM PASTORAAT
AANV. 20 UUR
DINSDAG KRINGAVOND

VOORBEREIDING JAARTHEMA

DONDERDAG CURSUS PASTORAAT
IN DE TITUSKAPEL, AANV. 20 UUR

VRIJDAG — ZONDAG STARTWEEKEND NIEUWE SEIZOEN
VRIJDAG VERBINDING
SPREKER DICK MOSTERT UIT HATTEM
AANV. 20 UUR

ZA.OCHTEND 10 UUR STADSWANDELING MET JAN BEZEMER

ZA.MIDDAG GEMEENTE - LUNCH
DAARNA STARTMIDDAG NIEUWE SEIZOEN

ZO.OCHTEND KERKDIENST
THEMA: FEEST VAN VERBINDING

ZO.MIDDAG INTERACTIEVE KERKDIENST
THEMA: PRIORITIJD MET GOD...

ZIE VOOR MEER INFO EN MATERIAAL OOK WWW.OOSTERPARKKERK.NL

AANTEKENINGEN



