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Jaarthemapreek 
De tijd is in Gods handen 

 
Wie heeft er eigenlijk nog ergens tijd  
voor? Zou het niet heerlijk zijn als je  
voor alles eindeloos veel tijd had? 
 
 
 
Hoewel... aan de andere kant is tijd 
soms te lang... Bij ziekte bijvoorbeeld. 
Of als je voorstaat in een spannende 
voetbalwedstrijd. 
 
Vaak lijkt tijd iets waar we als mensen 
mee kampen: er is te veel of te 
weinig. Hoe moet je daar nu iets 
mee, zodat het je leven niet meer zo 
onder druk zet? 
 
Zegt de bijbel daar nu iets over? Dit is 
toch typisch een probleem van onze 
tijd? 
Dat valt te bezien. Kijk naar zo’n lied 
van David. Hoewel 3000 jaar oud 
komen er opvallend de zelfde dingen 
naar voren als bij mij: angst voor 
verlating en afwijzing, mislukking, 
minachting etc. 
 
Die zelfde dingen ervaar ik vaak ook. 
En gedrongen door (al of niet 
beschikbare) tijd en vergankelijkheid 
voel ik me daar niet fijn bij: leven 
wordt soms meer een last dan een 
lust. 
 
Als je het lied van David (Ps. 31 hier) 
goed leest, kan echter ook iets 
anders op het spoor komen. 
Inderdaad: aan de ene kant die 
             lastige  
   dingen:  
               bedreigingen 
   etc. Maar 
      aan de  
 
     

andere kant juist in dit kader ook een 
uitroep: gelukkig! Mijn lot en mijn 
leven zijn in Gods hand! 
 
Dit is als troost bedoeld: God heeft 
namelijk het goede voor met David. 
Hij wil hem daar brengen waar God 
hem ten beste tot bestemming kan 
laten komen. 
En dat kan God omdat Hij zelf de tijd 
heeft gemaakt. Als weg waarlangs 
de mens zich naar Gods bedoeling 
kan ontwikkelen en leren te leven 
(met Hem). 
Juist de tijd wil God gebruiken, zodat 
we kunnen leren genieten (zie bv. 
Pred. 9), ons geluk vinden in Gods 
hart (Ps. 37, 4), vergeving en genade 
ontdekken bij God (bv. Jes. 30, 18 en 
19). 
 
God heeft de tijd. En neemt die in Zijn 
hand om ons als mensen weer daar 
te brengen waar we horen te zijn: in 
Zijn directe nabijheid. 
 
Als je zo de tijd tegemoet treedt, dan 
is tijd geen bedreiging meer. Maar de 
weg waarlangs je steeds meer leert 
te leven op weg naar Gods 
eeuwigheid.  
 

Preeksamenvatting (Psalm 31, 16)   
Ds.  Roelof Telgenhof 



 

 

 

Voor de kring 
- Neem voor de totale nabespreking van de preek ong. 45 min. (als je 

tenminste nog andere dingen wilt doen op de kringavond; zo niet, dan kun je 
natuurlijk meer tijd nemen). 

- Start als gespreksleider met even kort in herinnering brengen waar het ook 
maar weer over ging en wat er in de dienst zoal gebeurde (zo feitelijk 
mogelijk). 

- Maak een rondje (ong. 5 – 10 min.) waarin ieder iets kan zeggen over de 
afgelopen kerkdiensten de preek daarin. Misschien was het een enkel 
moment, misschien sprak het je helemaal niet aan, of was je juist diep onder 
de indruk. Probeer zo scherp mogelijk onder woorden te brengen wat je 
bedoelt. 

- Kun je gezamenlijk komen tot een korte samenvatting van de boodschap 
van  
de dienst (of alleen de preek; kijk maar wat lukt; je kunt ook allebei proberen,  
dus de boodschap van de preek én de boodschap van de dienst)? 

- Als er nog tijd is, kun je de onderstaande vragen met elkaar bespreken.  
- Tot slot voor de kringleider: attendeer de mensen even op de mogelijkheid 

om het leesrooster te gebruiken bij de persoonlijke bijbellezing en/of 
bijbelstudie. Er komt bij elke tekst weer iets terug van het thema van de 
preek. 

 
Om nog verder over na te praten / denken 
1. Lees Ps. 31 nog eens door een geef aan wat je herkent en wat je aanspreekt. 

Geef ook eens aan wat je minder vindt of tegenstaat. 
2. Kun jij het geloofsgetuigenis van David in vers 16 meemaken? Waarom wel/niet? 
3. God heeft de tijd in Zijn hand. En ook jouw levenstijd. Hoe vind je dit? 

Hoe zou je er voor kunnen zorgen dat jouw agenda meer met die rust hiervan  
vervuld wordt? Hoe dan? 

4. Hoe zouden we elkaar kunnen helpen, meer rust te vinden temidden van ons  
(aan de andere kant ook werkelijk) drukke bestaan? 

 
Lees (je) wijzer, week 40 
 

Ma Gen. 48, 21 – 49, 2  Jakob en Israël, alsof er geen tijd tussen zit... 
 

Di Ri. 21, 15 – 25  Tijden kunnen ook los van God komen te staan... 
 

Wo Psalm 90   Tijden gaan en komen, maar God is erbij 
 

Do Pred. 3   Voor alles een tijd, in Gods beheer... 
 

Vr Matt. 28, 16 – 20  Ik ben alle dagen met jullie, al de tijd... 
 

Za Openb. 1, 1 – 4  Hij die is, was en komt “kent” géén tijd... 
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