
Jaarthemapreek 7 

Een TIJDLOOS leven wil je toch 
 

 
 

Dit is het kringenmateriaal voor bij de 7e en laatste jaarthemapreek van dit seizoen 
Het gaat om de globale opzet van de preek en het nodige aan “kring – 
verwerkingsmateriaal”. 
 

Juan de Graaf was opnieuw bereid om een illustratie te maken bij het thema. Hij 
deed dit adhv Heb. 10, 19 – 25 en Openb. 21.  
Mannetje moet zich behoorlijk inspannen om voort te gaan op zijn weg naar... de 
stad door God gebouwd, waarop zijn vingerafdruk staat. Dat is echt volhouden 
geblazen! Alleen lukt je dat eigenlijk haast niet. Dat moet je samen volhouden... 
 

Veel zegen bij de verdere verwerking van de preek en de bijbellezingen. 
 

Amsterdam, 22 juni 2008 
 
 

 



 

Jaarthemapreek 7 (schets) 

Een tijdloos leven wil je volhouden! 
 
 Stel je eens voor: de komende vakantie waag je het erop: je gaat een 
bergwandeling maken met geweldig einddoel: het beklimmen van een bergtop in 
de sneeuw, met majestueus uitzicht... Wauw! Als je dat een keer hebt meegemaakt, 
dan wil je onmiddellijk mee! Alleen... Dan weet je ook: dat je dat alleen bereikt als je 
volhoudt.  En dat valt niet altijd mee... Want wat kost dat een kracht en energie. En 
doorzettingsvermogen. En klautervaardigheid...  
Misschien heb je het wel eens alleen gedaan, zo’n tocht. Dan merk je dat helemaal. 
Wat een klus.  
En dan merk je ook, dat je daarbij gewoon anderen nodig hebt. Om het vol te 
houden, uit te houden, te blijven bij je voornemen dit te doen, op de goede route te 
blijven, niet achter te blijven of zelfs terug te gaan... En om te vertrouwen op de 
reisleider... 
 
In geloof werkt het eigenlijk op de zelfde manier. Het einddoel is geweldig: een 
tijdloos leven (zie ook de vorige preken in de serie) waarbij God alles in allen is. Je 
komt tot volkomen voltooiing + bestemming + bedoeling. Wie wil dat nu niet? 
Alleen: je bent nu nog onderweg “naar boven”.... En dat is niet altijd makkelijk.  Er is 
zoveel wat je kan afleiden, bang maken (vgl. Hebr. 2, 15), onachtzaam (h. 4), traag 
van begrip (5, 11). Daarom zijn die aansporingen en handreikingen hier in Hebr. om te 
blijven volhouden in Jezus te geloven en te gaan in het leven dat daar bij hoort, niet 
voor niets....  
 

Thema: Volhouden! 
 
De Hebreeën (lezers van de gelijknamige brief in het NT) hadden daar dus zo ook hun 
moeite mee.  Dit kun je terug zien op verschillende plaatsen in de brief (bv 4, , 1 – 11 
of 5, 11 – 6, 8). Je zou misschien zelfs wel kunnen zeggen dat dit het hoofdprobleem is 
dat in de brief (of preek) aan de orde komt.  
Mooi is dan, dat in hoofdstuk 10, 19 – 25 dan speciaal een viertal handreikingen 
worden gegeven om vol te kunnen blijven houden in dat leven in Jezus, in geloof, op 
weg naar Gods eeuwige tijdloze leven met jou, dat vandaag al begint. 
Dit komt aan de orde nadat de schrijver in de eerste 10 hoofdstukken uitgebreid 
uiteen heeft gezet wat God ten diepste wil met Zijn volk, wat Jezus daarin betekent 
en hoe zeker en vast dat is voor ieder die gelooft. 
 
In H. 10, 19 komt er dan een wending (vergelijkbaar met de wending die Paulus ook 
doet in Rom. 12, 1 en 2): als het dan zo is, als dit dan het goede nieuws van God in en 
door Jezus is aan ons, beste broeders en zusters, dan moeten we ook blijven 
volhouden! 
Vervolgens komt de schrijver dan met vier handreikingen hierbij: 
 

Vss 19 – 22 – Blijf in Jezus 
Het eerste wat genoemd wordt is: blijf in Jezus! “In Jezus”  
hier wil zeggen: zie wat Hij voor jou gedaan heeft. Door 
Hem kun en mag je vrijmoedig intiem leven met God. Hij wil 
dat je leeft! En lees de hele bijbel door om dat steeds meer 
op het spoor te komen. Dat is en geeft de aansluiting met      
    



 
  

 
 
 
 
 

de grotere werkelijkheid van God, waarin Hij jou door Jezus ook heeft 
binnengetrokken. Door Jezus ben jij TIJDLOOS, eeuwig!  

Jezus zelf heeft het ook over “in” Hem blijven in Joh. 15. Dit is, om het zo te zeggen, met heel jouw 
existentie in Zijn existentie vergroeien, organisch met Hem in verbinding komen en blijven. Dan zul 
je vrucht dragen. 

In Jezus blijven dat is ook het leven leiden dat daarbij past en uit voort komt. In je 
omgang met God. Maar ook in je omgang met de wereld om je heen en met je 
mede broeders en zusters, Daarover gaat het in de volgende handreikingen 
 
Vs. 23 – Blijf belijden  
Het is goed dit geloof, deze relatie met God, die werkelijkheid van hoe dat is, 
voortdurend te “belijden”, dat te blijven doen, vol te houden. Dat houdt zowel je 
verstandelijke als “hartelijke” focus gericht op Gods werkelijkheid met jou en met Zijn 
volk waar jij onderdeel van bent. Belijden is hier m.n. bedoeld voor gemeente 
tezamen. Belijden kun je wel zelf, maar hier gaat het erom dat dit voor alles iets is van 
samen, met elkaar. Dan bemoedig je elkaar, dan scherp je elkaar op, dan laat jij je 
voeden en voed je anderen. 
Dat samen belijden heb je echt nodig. Anders houd je het niet vol. Denk aan die 
lastige bergwandeling met een eindeloos mooi einddoel... 
Wat is dit belijden dan? Bewuste activiteit van onder woorden brengen en blijven 
onderzoeken wat God in Jezus voor jou wil betekenen, hoe Zijn grote Verhaal jouw 
levensverhaal insluit op alle punten. Dit onderzoeken, ernaar speuren.  
En je hier door wat dan ook niet van af laten brengen: van dat belijden niet en van 
die waarheid niet. 
 
Vs. 24 Blijven liefhebben – in Daad 
Dat het om “met elkaar belijden” gaat, blijkt uit directe vervolg. Hierbij heb je ook 
elkaar nodig als broers en zussen. Je bent samen onderweg naar Gods eeuwige 
toekomst met jou en met de anderen om je heen... Hou elkaar bij de les, bemoedig 
elkaar, help elkaar in liefde en met het goede. Spoor elkaar daartoe aan! Dat is 
essentieel! 

Probeer maart eens alleen zo’n lange bergwandeling te doen met allerlei 
lastige hindernissen. Kan uitlopen op een drama. Ik heb het wel eens 
gedaan...  

Nadruk in vers 24 ligt niet op liefhebben (ook wel natuurlijk) maar op het elkaar 
aansporen om.... lief te hebben... Want het oog op Jezus houden, Zijn waarheid voor 
jou “waar (willen) achten”, op Zijn spoor naar het echte leven blijven, is echt moeilijk. 
Daarin moeten anderen je helpen met genade en waarheid... Alle twee trouwens... In 
liefde en goedheid zou je hier ook kunnen lezen. En daarin moet jij anderen helpen! 
Daarin zijn we aanvullend naar elkaar toe – reciprook = wederzijds elkaar aanvullend 
“Liefhebben” wil in de bijbel vooral zeggen: zorgen dat de ander ook boven op die 
top komt en niet teruggaat, op de plek blijft zitten, in een ravijn stort, etc. Maw: het 
absoluut goede zoeken voor de ander! “Goede doen” is daar praktische uitwerking 
van. 
Ben jij er voor de ander op die manier? Kan iemand bij jou terecht en daar echt in 
liefde verder naar de top gebracht worden? Kunnen we rekenen op elkaar??? 
 
 



 Verwerking 
Voor de kring – tips voor de bespreking 

- neem voor de bespreking van deze jaarthemapreek + verwerking deze keer een hele 
kringavond. (als je dat niet wilt, kun je de aanwijzingen van de vorige keer erbij halen) 

- Start de avond met een chillmoment/icebreakmoment om te kijken hoe iedereen erbij 
zit. Dit mag ongeveer 10 minuten duren. Geen diepgaande dingen bespreken. Als 
iemand wel iets heeft, dan hiervoor tijd reserveren na de bespreking en voor het 
gebed.  

- Begin daarna als gespreksleider even kort (ong. 3 – 4 minuten) met een in herinnering 
brengen van waar het ook maar weer over ging de betreffende jaarthemazondag, in 
de dienst en in de preek. Geef een paar hints, zodat mensen bij het volgende punt zelf 
verder dingen in hun herinnering laten opkomen (indien aanwezig in de dienst 
natuurlijk). 

- Maak een rondje (ong. 15 min.) waarin ieder kort kan aangeven wat bij hem/haar is 
blijven hangen van de afgelopen zondag: wat heeft indruk gemaakt, waar werd je blij 
van, of waarvan juist niet, en dergelijke dingen. Probeer te laten aangeven wat er in 
het hart leeft over de preek en het thema (voor de kringleider: mbt doorvragen hierbij: 
zie de bijlage bij de reader van de toerusting kringleiders van 11 dec. j.l., pag. 9). Het 
gaat hier dus niet om puur feitelijke informatie, maar om het delen van de innerlijke 
reactie op de (inhoud van) de preek en de dienst. 

- Probeer samen te komen tot een korte samenvatting van de boodschap van de dienst 
(en de preek of allebei apart). Neem hiervoor een minuut of 20. 

- Gebruik de rest van de avond (60 - 75 min.) voor de bespreking van de vragen 
hieronder.  

- Voor de kringleider nog een paar punten: 
- de genoemde tijd hierboven is een indicatie. En het aantal vragen is aanzienlijk. Dat 
wil zeggen: als er aanleiding is om een (goed) gesprek langer te laten duren, prima. 
Doen! Kijk maar waar je uitkomt. Het gaat op de kring in de allereerste plaats om 
kwaliteit van samen – zijn en veel minder om kwantiteit (“hebben we wel 45 min. 
gepraat over de preek...” of “we hebben alle vragen beantwoord”). Attendeer de 
kringleden even op het leesrooster dat voor persoonlijke stille tijd of tafellezing kan 
worden gebruikt. Ook staat er een suggestie hieronder voor persoonlijk gebed.  

 

Om over na te denken / te praten 
1. Wat ervaar jij van dat “volhouden” in je geloofsleven? Lukt je dat een beetje? Hoe dan? 
2. Hoe zou “blijven in Jezus” voor jou een manier kunnen zijn om beter vol te houden in je 

geloof? 
3. Wat ervaar jij in de gemeente van het “elkaar aansporen? Wat ondervind jij aan liefde en 

goede dingen voor jou van anderen? 
4. In hoeverre ben jij beschikbaar in de gemeente om anderen in liefde en goedheid mee naar 

de “top” te nemen?  
 

 

Preek in de week 
Ma Num. 11, 10 - 18 Mozes moest volhouden 
Di 1 Sam. 30, 1 - 8  David moest volhouden 
Wo Neh. 2, 11 – 20  Nehemia moest volhouden 
Do Klaagl. 3, 1 – 27 Jeremia moest volhouden 
Vr Matt. 27, 45 – 50 Jezus moest volhouden 
Za Hand. 20, 32 - 38  Geven maakt gelukkiger 
 

 
 
 
 

Voor persoonlijk gebed 
    Bid deze week dagelijks voor: 
    - de gemeente en ‘het met elkaar op weg zijn’; 
    - oprechte liefde en toewijding aan elkaar; 
    - jouw royale en loyale beschikbaarheid in de gemeente. 
 

 
 
 

 


